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Beste allemaal,

Hierbij de derde en laatste nieuwsbrief van ons kamp.

Op het moment dat we dit schrijven zijn de kinderen al weer een tijdje op en hun koffers aan het in pakken.
Vandaag gaan we nog een keer zwemmen, hebben we ’s avonds de disco en om 24.00 uur vertrekt de bus
weer richting Kroatié. Wat zal het stil worden.

We hebben een formidabele groep kinderen gehad die zo ontzettend dankbaar waren voor alles wat ze
kregen en zagen.

Hieronder volgt een impressie van de laatste week van het kamp.

Afgelopen zaterdag stond het sport en spel ingepland maar de weersvoorspellingen voor die dag en
eigenlijk de hele volgende week waren ronduit slecht. We zouden veel regen krijgen. Met zijn allen hielden
we de buienradar in de gaten en rond 10 uur besloten we toch om alles op te gaan zetten. De weergoden
waren met ons want we hadden geen spatje regen.

Onze Pim zette alles klaar en de dag kon begonnen. Er waren landenteams gemaakt en er waren ook
prijzen te winnen. Natuurlijk ontbrak ook het touwtrekken niet en vooral kinderen tegen de leerkrachten was
een spektakel.

Ook ski lopen en skippy hoppen behoorde tot de activiteiten net als
het worstelen in het zand, verspringen, noem maar op. De kinderen
maar ook de leiding genoten van een sportdag en in de pauze stond
er weer iemand klaar met een lekker limonade-ijsje.

Het zijn activiteiten die nooit veel kosten maar die zo veel lol geven.

Aan het eind van de dag werden de prijzen uitgereikt. Een medaille
voor de beste groep en individueel waren ook de drie beste goed voor
een leuke prijs.

Op zondag gingen we met de groep naar de kerk. Ook dit keer werd er voorgelezen en gezongen en na
afloop was er voor de kerk een cadeau in de vorm van een kaars met de kleuren en het wapen van Kroatié.
Er werd gelijk gezegd dat de kaars volgend jaar op het altaar zal
staan als we weer met de groep op bezoek komen.

's Middags was het oefenen voor de playbackshow en ’s avonds
hadden we de show.

Op maandag stond er niet veel gepland. Omdat we de leiding altijd
een keer ergens willen laten winkelen besloten we om ze naar
Amsterdam te laten gaan met de chauffeurs en de bus. Ze waren zo
blij en verrast dat dat mocht.

De kinderen waren in goede handen van het Nederlandse team en de taal is al helemaal geen barriére
meer. We besloten om het spel ‘a minut to win it’ te spelen. Onderdelen waren appels stapelen, spaghetti
rijgen, pinpong balletjes uit een tissue doos schudden, flessen omgooien etc.

En het ging prima, de kinderen vermaakten zich opperbest en tussendoor
kwam er nog een mevrouw lekkere reepjes brengen die met een luid gejuich
werden begroet.

Toen de leiding niet om 6 uur terug was besloten we om toch te gaan eten en
de oudste meisjes gingen gewoon mee helpen met opscheppen. Toen de




leiding een half uur later binnen kwam zat het hele spul te eten. “Het ging prima jufs” hoorden we. “Jullie
mogen nog wel een keer weg”!

Dinsdag werd een lange dag. We werden eerst om half tien ontvangen bij de ambassade door de
vervanger van de ambassadrice. Daar kregen de kinderen een rondleiding, een toespraak en ook allemaal
lekker eten en drinken en natuurlijk mochten de Nederlandse poffertjes niet ontbreken. Na het bezoek
vertrokken we naar Drievliet waar Ton bij de ingang bijna dood werd geknuffeld toen ze zagen wat we
gingen doen. Helemaal te gek.

We bleven in Drievliet tot ongeveer half vijf en toen vertrokken we naar het strand waar natuurlijk sokken

Moe maar voldaan zochten we een Mc Donald op. Omdat de kinderen te kennen hadden gegeven zo
graag Amsterdam te willen zien besloten we om de Mac bij Schiphol, spottersplaats te pakken. Onderweg
ging er een luid gejuich op bij het horen van dit bezoek maar ook toen ze allerlei vliegtuigen over zagen
gaan. Na een korte toer met de bus door Amsterdam vertrokken we weer naar Ermelo waar we ’s avonds
om half elf aan kwamen. De kinderen gingen gelijk naar bed de leiding had nog een verjaardag te vieren
van een van de begeleidsters. Het was een dag met een gouden randje geweest.

Afgelopen donderdag hadden de kinderen ’'s morgens zelf met begeleiding van een jonge leiding een
voetbaltoernooi georganiseerd. Wat ze niet wisten dat we de trainer van NAC hadden uitgenodigd. De heer
Marino Pusic die afkomstig is uit Bosnié. Wat een ontzettend sympathieke man is dat.

Hij kwam rond zes uur, na het winkelen en avondeten en ging direct in gesprek met
de kinderen. Hij had voor iedereen een leuk woord en aandacht en toen we vroegen
of hij de prijzen van het toernooi uit wilden reiken was dat helemaal geen probleem.
Alle deelnemers kregen een medaille. Voor de scheidsrechter was een speciaal
aandenken en de winnende drie teams kregen een voetbalschoentje als aandenken.

Marino had voor de kinderen ook een poster en kaarten meegenomen die hij
natuurlijk signeerde. Van de KNVB hadden we ook posters gekregen van het
Nederlandse team en ook deze kregen de kinderen. Na de prijzen moest er
natuurlijk gevoetbald worden en omdat Marino ook een goed voetballer was werd
dat nog erg leuk om te zien. Zowel jongens als meisjes deden mee. Rond negen uur
vertrok hij weer uitgezwaaid door een hele groep kinderen en leiding. —

Volgend jaar moeten we maar weer contact opnemen, misschien konden we dan wel naar een wedstrijd
komen zei hij. We gaan het proberen.

En toen kwam dus vandaag, de laatste dag. De eerste meisjes kwamen al huilend aan de tafel terwijl we dit
schrijven. We willen niet naar huis, huilden ze maar helaas dat moet wel.

Vanmiddag gaan we nog zwemmen en daarna is er disco en dan om 24.00 uur is het afscheid van dit
mooie kamp met een schitterende mooie groep kinderen en goede leiding.

We bedanken iedereen die hier aan mee heeft gewerkt want zonder jullie allemaal kunnen we dit niet.

We hopen de kinderen allemaal weer te zien in oktober want dan gaan we ons al weer voorbereiden op het
kamp 2015.

Nogmaals iedereen die geholpen heeft op welke wijze dan ook hartelijk dank voor alles.

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

Ton en Tineke



