
   

        

                                                        

Nieuwsbrief  Kamp 2014 (2)                          

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Beste allemaal, 

 

Hierbij de tweede nieuwsbrief van ons kamp. De tweede week zit er ook al weer bijna op en we hebben al 
heel veel leuke dingen met de kinderen gedaan. 

Zo zijn we natuurlijk weer wezen zwemmen, een van onze favoriete uitjes. 
De kinderen vinden het er heerlijk en ook voor de leiding is het een fijn 
uitstapje waar ze even kunnen relaxen. Natuurlijk moet er ook goed 
uitgekeken worden maar het zwembad heeft ook uitstekende badjuffen en 
meesters waar ook een geintje mee gemaakt kan worden. Met elkaar 
houden we de kinderen in de gaten en omstebeurt kan de leiding even 
naar het veld voor een rustpauze of naar de kantine voor een koffiepauze. 

Afgelopen zaterdag kwam Nel van Roon helemaal uit Hellevoetsluis om 
cupcakes te versieren met de kinderen. Ze had zo ontzettend veel mee 
genomen dat alle kinderen wel 4 keer iets konden maken. 

       

Ze schreven netjes hun naam bij het rijtje dat zij hadden gemaakt en na afloop zocht Nel de mooiste drie er 
uit en die kregen een prijs en eigenlijk had ieder kind wel een prijs want na het avond eten mochten ze er 
een op eten en de rest was voor zondag. 

Na afloop kreeg Nel een daverend applaus. De kinderen hadden genoten en wij als leiding ook. 

Op zondag zijn de kinderen naar de kerk geweest. Het grootste gedeelte van de kinderen is katholiek. We 
hebben er dit keer 1 moslim jongetje bij en ook hij ging gewoon mee naar de kerk. Niets aan de hand. 
Gelukkig kan dat ook. Twee kinderen lazen iets voor en samen zongen de kinderen ook nog een lied. 

               

Na afloop was er voor de kinderen limonade en voor de grote koffie met natuurlijk voor iedereen iets 
lekkers erbij. 

Eenmaal terug op het kamp werd er gezongen voor Ton. Op 3 augustus  vieren we al jaren Ton zijn 
verjaardag. Een aantal van u weet wel waarom maar ik zal het voor de anderen ook in het kort nog even 
uitleggen. Jaren geleden was Er een klein meisje dat in het Dolfinarium een souvenirtje had gekocht. Ton 
zag het en zei uit gekheid, is dat voor mijn verjaardag?  



Het meisje zei nee, wanneer ben je jarig dan? En Ton zei morgen (3 augustus). Het 
meisje vertelde dat door aan de kinderen en voor we het doorhadden waren veel 
kinderen iets in de veel te dure souvenirwinkel iets wezen kopen voor hem. Toen we 
het doorhadden konden we het niet maken om tegen de kinderen te zeggen dat het 
niet waar was en als leiding konden we ook niet achter blijven dus ook wij werden 
min of meer gedwongen om in die winkel iets te kopen. Hij heeft het geweten die 
andere dag. We hebben er een heel feest van gemaakt met wat lekkers voor alle 
kinderen en daarom is het een soort traditie geworden met uitzondering dan van al 
die cadeautjes. Hij krijgt nu iets van ons allemaal maar het lekkers voor iedereen 
bleef er wel in en het zingen ook. Het is ook wel leuk om een feestje te regelen op 
het kamp. Dit jaar hebben we helemaal geen kinderen die jarig zijn alleen Ton en 
een juffrouw die komende dinsdag jarig is. Ook voor haar hebben we een verrassing en 
zal er een feestje zijn met wat lekkers voor de kinderen en voor de leiding komt er ’s avonds iets lekkers. 

 

Op zondagmiddag kwamen Peter en Jolanda met twee vrienden een hondenshow geven. Dat doen ze dit 
jaar voor de tweede keer. Peter helpt ons ook al weer een groot aantal jaren om al ons materiaal van het 
Westland naar Ermelo te brengen en daar zijn we hem ook heel dankbaar voor. 

Ook deze hondenshow was weer heel erg geslaagd. Zelfs de kinderen die in het begin een beetje huiverig 
voor die soms toch wel grote honden waren, liepen aan het eind van de middag met ze te wandelen. Het is 
altijd weer heel apart om te zien wat dieren teweeg kunnen brengen bij kinderen en vooral bij kinderen die 
het minder goed hebben.  

   

 

Op maandag stond de dierentuin op het programma en net zoals 
andere jaren was dit weer een geslaagd uitstapje. En vooral een rit met 
het treintje was het einde. Maar ook de dieren waren interessant en het 
dinobos vonden ze het einde.  

Dankzij vishandel De Koning uit Rijswijk konden we de kinderen ook dit 
keer een lekker ijsje geven. We hebben twee ijssponsors, Jeanet, jouw 
ijsje hebben ze in Harderwijk gekregen. 

 

 

 

 

  

Dinsdag was de indianendag op het kamp. Het is niet te geloven hoeveel mazzel we hebben met het weer. 
Alles kan gewoon lekker doorgaan, geen regen tot nu toe en goed weer om te spelen. 

Ook tijdens de indianendag was het prima weer. We hadden weer de traditionele workshops zoals 
amuletten maken, tipi’s beschilderen, een armband maken en een hoofdtooi en natuurlijk vergeten we de 
dromenvangers niet. 

Ook sport en spel hoort erbij dus moesten ze leren om met pijl en boog te schieten en hoefijzers gooien om 
een stok en leren lasso werpen. Ook werden ze omgetoverd tot echte indianen en in de pauze kregen ze 
een wigwam tent. 



 

 

 

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop was er weer een heerlijke barbecue mede dankzij Harold van de Telgterhoek uit 
Ermelo die weer voor ontzettend veel eten heeft gezorgd. 

Ook onze bakker van Dongen uit Ermelo zorgt dit jaar weer goed voor ons. Opnieuw mogen we bij hem uit 
brood komen halen dat we iedere dag nodig hebben en dat zijn er 15 tot 20.  

En wat denken jullie van alle lakens ………….. dankzij Rentex en Wieke uit Nijkerk mogen we ook al jaren 
gebruik maken van hun lakens en halverwege de vakantie worden ze omgeruild voor schone. En niet 
alleen lakens maar ook handdoeken en theedoeken. 

En wat denken jullie van al die mensen die de was doen voor onze kinders. Iedere dag komt er iemand 
langs die twee grote zakken met vuile was ophaalt en na twee dagen weer schoon en gestreken terug 
brengt. We kunnen dit werk alleen maar doen dankzij vele sponsors en helpers en daarvoor willen wij ze 
allemaal hartelijk danken. De grote en de kleintjes want ook een sponsor zoals onze bingoster mevrouw 
Jansen (die het hele jaar allerlei leuke kinderprijsjes koopt en koffie spaart tijdens de bingo) helpen mee om 
dit kamp tot een succes te maken dus hulde aan hen allen!!!!!!!!!!!!!! 

 

We staan op dit moment op het punt om ons uitstapje te gaan maken dat we gewonnen hebben bij de SNS 
Bank tijdens hun kerstboomactie. 

Daarom sluiten we deze nieuwsbrief af. 

We zullen jullie nog zeker één en misschien zelfs wel twee nieuwsbrieven sturen om jullie op de hoogte 
houden van ons zomerkamp. 

 

Nogmaals hartelijk dank voor jullie hulp en belangstelling. 

 

Met een hartelijke groet van ons allemaal op het kamp 

Kinderen leiding en bestuur 

 

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Ton en Tineke 

 

 


