
   

        

                                                        

Nieuwsbrief  Kamp 2014 (1)                          

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Beste allemaal, 
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief vanuit ons kamp in Ermelo. 

De eerste week zit er al weer bijna op en we genieten met zijn allen volop. Afgelopen zaterdag vertrok de 
Nederlandse ploeg vanuit Naaldwijk richting Ermelo en vanuit Vinkovci in het oosten van Kroatië vertrok 
een bus met 43 kinderen en 7 leerkrachten ook richting Ermelo. 

De Nederlandse ploeg had niet zo lang te rijden, met anderhalf uur waren ze op de plaats van bestemming 
en konden ze beginnen met het uitruimen van een volle aanhanger en vele afgeladen personen auto’s. Het 
hele kamp werd weer omgetoverd tot een SVSK kamp zoals we het al jaren hebben met onze eigen disco, 
onze decoraties in griezelstijl, maar wel leuk. Binnen een dag hebben alle dozen weer hun vaste plaats 
ingenomen en ook de leiding hebben hun eigen vaste slaapstek gevonden zodat we weer verzekerd zijn 
van een lekker bed om uit te rusten na een volle dag vol activiteiten. 

De kinderen daarentegen moesten ruim 20 uur rijden, ruim 1.600 km. Voordat ook 
zij op de plaats van bestemming waren. Om een of andere duistere reden kregen 
we de berichten die de leiding ons onderweg stuurde niet door, maar gelukkig 
zetten ze het een en ander op facebook zodat we toch een beetje konden volgen 
hoe de reis verliep en waar ze ongeveer waren. Gelukkig vlak voor Oberhausen 
kregen we bericht van de chauffeur waar ze waren en zo zaten we zondag 
ochtend op ons Zandpad te wachten tot we de koplampen van de bus op het 
bospas zagen aankomen. Om elf uur was het dan zover, de bus draaide de 
parkeerplaats op bij de Zandkamp en het feest kon beginnen. 

De kinderen kwamen binnen en de ooooo’s en aaaaaa’s waren niet van 
delucht. Ze vonden het allemaal super en het einde. Nog voordat de bus uitge-
laden was waren de kinderen eigenlijk allemaal al aan het spelen en het verblijf aan het 
verkennen. Het was of ze hier altijd al waren geweest en ook wij hadden dat gevoel van nooit weg geweest 
te zijn en toch was het al weer een jaar geleden dat we de boel ingeladen hadden en afscheid van een 
groep hadden genomen. De tijd vliegt. 

De groep die we dit jaar hebben varieert in problemen. We hebben veel één ouder kinderen en een aantal 
zijn ook echt in de steek gelaten door een van de ouders. De reden weten we echter niet, misschien kon 
een moeder de mishandelingen van vader niet meer aan. De reden zullen we nooit weten maar de 
kinderen zijn de dupe hiervan en komen om deze reden veel tekort. 

Een moeder heeft zelfs zelfmoord gepleegd en verder zijn ook twee vaders overleden aan een ziekte. Een 
kind dat geen vader meer heeft, heeft ook een moeder die ernstig ziek is. Er is een kind dat eten krijgt in 
een kindertehuis anders krijgt hij geen warme maaltijd en daar helpen ze hem ook met zijn huiswerk. Er zijn 
kinderen die worden mishandeld of waar veel ruzie thuis is. Veel financiële problemen etc. etc. 

Eigenlijk is het een wonder dat deze kinderen nog kunnen lachen en plezier kunnen hebben en wij 
proberen daar een steentje aan bij te dragen. 

De leiding die er dit jaar bij is zijn drie leerkrachten van de school en verder drie leerkrachten van vorig jaar 
die graag nog een keer mee wilden. Ook hebben we nog een jonge begeleidster die zelf als kind hier is 
geweest. Een lieve meid die uit een arm maar goed gezin komt en die het hart op de juiste plaats heeft. 
Twee weken voor kamp heeft ze nog geholpen in het rampgebied met de watersnood. In het plaatsje Gunja 
heeft ze helpen schoonmaken en puin ruimen. Heeft ze geholpen om huizen te slopen die niet meer te 
redden waren.  

Volgend jaar gaan we de kinderen uit deze plaats helpen, ook zij hebben een steuntje in de rug nodig. 



Wat hebben we tot nu toe gedaan? Op de dag van aankomst 
hebben we de ambassadrice van Kroatië op bezoek gehad. 
Mw. Vesela Mrden kwam samen met haar echtgenoot op 
bezoek en nam voor de kinderen en leiding cadeaus mee.  

Het was erg gezellig met haar en misschien kan ze ook nog 
iets voor de stichting betekenen door contact te leggen 
tussen de stichting en de Kroatische gemeenschap in 
Nederland. We hebben lang met haar gepraat en ze heeft de 
leiding en de kinderen uitgenodigd op de ambassade. Daar 
gaan we de laatste dinsdag naar toe. 

 

Verder zijn we wezen zwemmen en hebben we een heel gezellige 
dag gehad met een aantal studenten van de Groningse universiteit. 
Ze hadden een modern planetarium meegenomen. Een grote 
koepel die opgeblazen kan worden en waar ongeveer 30 personen 
in kunnen zitten/liggen. Tijdens de presentatie worden ze 
meegenomen op reis door het heelal en komen ze diverse planten 
en sterren tegen. Ook maakten ze nog raketten die later in de 
middag de lucht in werden geschoten. Ze vonden het maar wat 
gaaf. 

Ook hebben we nog heel lekker gegeten. We kregen patat, kip, 
pizza’s van Harold van de Telgterhoek in Ermelo. Ook iets lekkers voor bij de 

koffie nam hij mee voor ons en twee hele grote dozen bananen en die gingen er ook in als 
koek dat snappen jullie zeker wel. 

Verder hebben we ook de vogelshow al weer achter de rug. Ook dat was weel een hele ervaring voor 
stadskinderen om de vogels van zo dichtbij te zien en zelfs op de arm te mogen hebben. Roofvogels en 
Uilen is een erkende organisatie die alles in het werk stelt om goede uitleg te geven over deze dieren. De 
vogels die ze hebben zijn geboren in gevangenschap of gevonden en konden niet terug naar de natuur. Ze 
hebben een goed leven bij deze mensen die hart voor de vogels hebben en er alles voor doen om de 
vogels in het wild te behouden. De kinderen genoten om deze mooie vogels te zien en hebben ook weer 
veel geleerd van alles. Ze hebben ook nog een uil geschilderd en zelf een vogelhuisje gemaakt. 

 

         

 

Verder zijn we naar het Dolfinarium geweest en zijn we al twee keer wezen zwemmen. Op het moment dat 
we dit schrijven is de disco volop bezig. Op Kroatische nummers zingen en dansen de kinderen dat het een 
lust is. 

Even vergeten de narigheid van thuis en lekker op de Zandkamp onbezorgd kind zijn dat is wat we ze 
geven met deze vakantie. Even weten dat er mensen zijn die om ze geven en als ze thuis zijn hebben ze 
elkaar want gedeelde smart is halve smart en er zijn zeker drie leerkrachten die wat meer van deze 
kinderen te weten zijn gekomen en die meer begrip hebben gekregen. 

 

Wilt u deze kinderen zelf komen begroeten? 

U bent a.s. zaterdag en zondag (2 en 3 aug.) en volgende week zaterdag en zondag (7 en 8 aug.) van 
harte welkom op De zandkamp, Zandkampweg 21 in Ermelo. 



Door de week een keer komen? 

Bel ons dan even om te kijken of we op het kamp zijn tel 0612 1188 91 

 

Hopelijk tot ziens en tot de volgende nieuwsbrief 

 

Namens de Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Ton en Tineke 

 

www.svsk.nl 

 

http://www.svsk.nl/

