
2 Paar schoenen – vier voeten 
1221 gelopen / 2304 gefietst

3525 km in totaal
 de afstand Voorschoten – Vukovar heen en weer

 De fiets- en wandelschoenen van Frank en Marijke...

Marijke en Frank fietsten en liepen deze afstand  toch maar eventjes en waarom?????
Omdat ze wilden helpen ….. een stichting wilden helpen die op hun beurt weer kinderen

helpen die het in de thuissituatie moeilijk hebben.
Maar deden ze dat dan alleen??

Nee,  voor iedere km die ze liepen en fietsten werden ze gesponsord.
Vele mensen vonden het doel dat Marijke en Frank gekozen hadden zo belangrijk dat ze

deze twee speciale mensen op deze manier ondersteunden.
Aangemoedigd via de email door Ton van de SVSK (het is zo’n mooie dag vandaag, neem
gezellig een dagje vrij om te gaan wandelen) liepen en fietsten ze deze afstand bij elkaar
soms bijgestaan door vrienden, buren, sponsors die ook gezellig meefietsten of liepen.

Afgelopen zondag werden wij, Ton en Tineke van de Stichting Vrienden Speciale
Kinderhulp, uitgenodigd om een cheque in ontvangst te komen nemen.

Marijke en Frank hadden de hele dag in de keuken gestaan om allemaal lekkere hapjes te
maken (ook dat nog) en we werden allemaal uitgenodigd om al dat lekkers te proeven (we
hebben ons echtpaar ook uitgenodigd om op kamp te komen koken) en toen als klap op

de vuurpijl kregen we de cheque overhandigd.

Voorzichtig maakten we de envelop open en daar stond op:



1.300 Euro!

We werden er stil van – en dat zijn we eigenlijk nog steeds.

Naast Frank en Marijke willen we iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan deze
bijzondere sponsor loop- en fietstocht hartelijk bedanken.

Met dit bedrag kunnen we toch al onze uitstapjes maken met ‘onze’ kinderen.


